
EEUWIGHEIDSZONDAG 
 

Orde van Dienst op 24 november 2024  
in de Protestantse gemeente te Blijham 

In deze dienst herdenken wij de mensen die in het 

afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden 
 

 
 

 
 

 
Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 

is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 

Dat wij dan elkaar beminnen, 
zo dat zelfs de dood niet scheidt; 

niets kan liefde overwinnen, 

liefde heeft de eeuwigheid. 
 

 
 
 

Voorganger: Pastor Fenneke Groenbroek 
Organist: Wiebe Claus 

Dwarsfluit: Saphira en Anne-Sophie Mulder 
 
 



 

Woord van welkom 
 

Openingslied NLB: 731: 1 en 2  
Vergeet niet hoe wij heten 
 

 
 

2. Zij raken niet vergeten 
 die over zijn gegaan 
 tot U, want in uw heden 

 bewaart U hun bestaan. 
 Hun namen zijn verzekerd 

 in uw gedachtenis, 
 U zult ze blijven spreken 
 tot die dag aan zal breken 

 waarop het wachten is. 



 

V: De Heer zij met u, 
G: En met uw geest. 

 
Stil gebed 
 

Bemoediging 
V: Onze hulp is de naam van de HEER 

    die hemel en aarde gemaakt heeft,  
G: die trouw is tot in eeuwigheid 
    en die niet loslaat het werk van zijn handen. 

    Amen 
 

NLB: 731: 3 
3. Vergeet niet hoe wij heten, 
 wij heten naar uw naam. 

 Uit duizenden gebeden 
 stelt zich uw eenvoud saam. 

 Want zo bent U gebroken, 
 gelijk het ene licht, 
 van naam tot naam gesproken, 

 van dag tot dag ontloken, 
 zo zien wij uw gezicht.  

 
Over de drempel 
 

NLB: 91a: 1 en 3 
 

 



 

2 En van overal gekomen,  
drinkend uit de ene bron,  

bidden wij om nieuwe dromen,  
richten wij ons naar de zon.  
 

3 Want wij mensen op de aarde  
raken van het duister moe.  

Als uw hart ons niet bewaarde  
sliepen wij ten dode toe.  
 

4 Laat uw dauw van vrede dalen  
in de voren van de tijd.  

Vat ons samen in de stralen  
van uw goedertierenheid.  
 

5 Die ons naam voor naam wilt noemen,  
al uw liefde ons besteedt,  

zingend zullen wij U roemen  

en dit huis juicht met ons mee! 

Kort woord met een gezongen Kyriëgebed 
 

NLB: 281 1 - 5   
Wij zoeken hier uw aangezicht 
 

 
 
2. Wanneer het donker ons verrast 
 houd ons dan in uw goedheid vast: 

 Kyrie eleison! 



 

3. Verschijn ons als de dageraad, 
 Gij, zon die ons te wachten staat 

 Kyrie eleison 
 
4. Gij roept ons met een nieuwe naam 

 uit  dit genadeloos bestaan: 
 Kyrie eleison 

 
5. Dat ieder die zich tot U wendt 
 de gloed van uw genade kent. 

 Kyrie eleison. 
 

Kort woord met een gezongen Glorialied 
 
NLB: 281: 6  - 10   

 
6. De zon straalt van uw aangezicht 

 en zet ons leven in uw licht, 
 Amen, Halleluja! 
 

7. Gij hebt uw woord gestand gedaan: 
 wij zijn met Christus opgestaan! 

 Amen, Halleluja! 
 
8. Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 

 De schepping zingt zijn vreugde uit: 
 Amen, Halleluja 

 
9. Het lied van wie zijn voorgegaan 
 zet ons vandaag tot zingen aan: 

 Amen, Halleluja! 
 

10. Ontvlam in ons en vuur ons aan 
 Getroost zullen wij verder gaan. 

 Amen, Halleluja 
 
 

 



God, U kent de namen (luisteren/meezingen) 

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 

geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 

Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 

God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 

geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 

Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 

God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 

 

Refrein 

Troost ons Heer, wees ons nabij. 

Laat ons in uw armen vrede vinden. 

Draag ons Heer en koester ons 

als we denken aan de mensen die we missen. 

  

God, U kent de namen van de mensen die we missen. 

We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.            

We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 

God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 

Wie huilt er onze tranen? 

Christus, Hij alleen! 

Wie draagt ons door de dagen? 

Christus, Hij alleen! 

Wie heeft ons leed gedragen? 

Wie heeft de dood verslagen? 

Wie brengt ons weer samen? 

Christus, Hij alleen! 

 

Inleidende woorden  

De namen worden genoemd en er worden kaarsen 

aangestoken.  Tussendoor, aangegeven in de liturgie, zingen 

we coupletten van lied 



 

730: 1, 2, 3 en 4 
Heer herinner U de namen  

 
De overleden personen 
 

17-12-2023 dhr. Jan Boekweg         81 jaar 
 

26-07-2024 mw. Tetje Pietertje Boven- Smook   84 jaar 
 
01-08-2024 dhr. Kristinus Hendrik Koch       69 jaar 

 
19 -09-2024 Mw. Mulder- Baas         84 jaar 

 
 

 
 

 



 

2    Heer, herinner U hun luistrend 

 wakker liggen in de nacht 

 en hun roepen in het duister, 

 de armzaal'gheid van hun kracht, 

 en wil zeer aandachtig lezen 

 in de rimpels van hun huid 

 de verscheurdheid van hun wezen, 

 
en wis hunne zonden uit. 

 

13-01-2024 Mw. Jurrina Kaput- Lohof       90 jaar  
 

16-01-2024 dhr. Reinder Kor        78 jaar 
 
21-01-2924 mw. Liefke Anje Moed Davids      81 jaar 

 
10-02-2024 mw. HillechienaBouwine Feunekes  Zuidedema  

     80 jaar 
 
10-02-2024 mw. Klasina Katuin-Ploeger      98 jaar 

 
31-07-2024 mw. Tobina Geesiena Renkema Kloosterhuis  

     76 jaar 
 
Er wordt ook een kaars aangestoken voor de niet bij 

name genoemden. 
 

We zingen staande: 

3.    Die Maria hebt vergeven 

 en de rover aan het kruis, 

 laat de doden eeuwig leven 

 met U in het paradijs. 

 Heer, herinner U hun namen, 

 oordeel hen en spreek hen vrij, 

 en bedek hun schuld en laat hen 

 zitten aan uw rechterzij. 



 

We brengen anderen in het licht. 

Iedereen krijgt de gelegenheid één of meerdere waxinelichtjes 

aan te steken ter gedachtenis aan een geliefd iemand. 

 

Gebed voor de opening van de Bijbel 

 
Schriftlezing: Psalm 139: 1-18 

Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, 

u doorziet van verre mijn gedachten, ga ik op weg of rust ik 

uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. 

Geen woord ligt op mijn tong, of u Heer kent het ten volle.  

U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij. 

Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. 

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken 

ontkomen? Klom ik naar de hemel-u tref ik daaraan, lag ik 

neer in het dodenrijk-u bent daar.  

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik 

wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, 

zou uw rechterhand mij vasthouden.  

Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen 

veranderen in nacht’, ook dan zou het duister voor u niet 

donker zijn, de nacht zou oplichten als de dag, het duister 

helder zijn als het licht. 

U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik 

van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van 

mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet 

het, tot in het diepst van mijn ziel.  

Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in 

de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. 

Uw ogen zagen mijn vormeloze begin, alles werd in uw boekrol 

opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet 

één. 

Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, 



ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan 

nog ben ik bij u.  

 

Psalm 23c : 1, 2, 3 en 5 
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij 
 

 
 

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 

doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 

ter ere van zijn naam. 

 
3. Al moet ik door het doodsravijn, 

U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 

geeft steun en veiligheid.  
 
Schriftlezing: Romeinen 8: 38 en 39 
Ik ben er van overtuigd dat dood noch leven nog machten 
noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte of 

wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden 
van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus 

Jezus onze Heer.  
 



NLB: 753: 1, 2, 3, 4 , 5 en 6 

Er is een land van louter licht 

 
 

 
2.   Daar is het altijd lentetijd, 

      in bloei staat elke plant. 
      Alleen de smalle doodszee scheidt 
      ons van dat zalig land 

 
3.    Men ziet het veld aan de overkant 

       in groene luister staan,  
       als Israël ’t beloofde land 

       zag over de Jordaan 
 
4.    Maar ach de stervelingen staan 

       hier huiverend terzij, 
       en durven niet op weg te gaan, 

       het duister niet voorbij. 
 
5.    Hing niet het wolkendek zo zwart 

       van twijfel om ons heen,  
       wij zouden 't land zien van ons hart,  

       dat 't hemels licht bescheen.  
 
6.    God laat ons staan als Mozes hier 

       hoog in uw zonneschijn,  

   



       en geen Jordaan, geen doodsrivier 

       zal scheiding voor ons zijn.  
 

Verkondiging 
 
Muzikale bijdrage Sapphira en Anne Sophie Mulder 
 
Als de stilte komt  

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd, de stoet voorbij is, 

de schuifelende voeten, nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt 

en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten. 

En telkens weer zal ik je tegenkomen, we zeggen veel te 

gauw: het is voorbij. Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 

niet wie je was en ook niet wat je zei. 

Ik zal nog altijd grapjes met je maken, we zullen samen door 

het stille landschap gaan.  

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 

raak je mijn hart nog duidelijker aan. 

 

Zingen: NLB, Lied 793: 1, 2 en 3 

 

 

 

 
 



 

 
2. Bron van liefde, licht en leven, 

    zon die hartverwarmend schijnt, 
    woord van hogerhand gegeven, 
    trouw en teder tot het eind 

    door een mens alleen gelaten, 
    en soms gaat de liefste heen. 

    Liefde zal ons nooit verlaten: 
    Gij laat ons geen dag alleen. 
 

3. Bron van liefde, licht en leven, 
    laat uw vreugde in ons zijn; 

    is de blijdschap weggebleven, 
    liefde maakt van water wijn. 
    Dat wij dan elkaar beminnen 

    zo dat zelfs de dood niet scheidt; 
    niets kan liefde overwinnen 

    liefde heeft de eeuwigheid. 
 
Dankgebed en voorbede 

Inzameling van de gaven (orgelspel)  
 

Slotlied: Lied 769: 1 tot en met 5 
Eens, als de bazuinen klinken 
 

1    Eens, als de bazuinen klinken, 
 uit de hoogte, links en rechts, 

 duizend stemmen ons omringen, 
 ja en amen wordt gezegd, 
 rest er niets meer dan te zingen, 

 Heer, dan is uw pleit beslecht. 
  

2    Scheurt het voorhang van de wolken, 
 wordt uw aangezicht onthuld, 

 vaart de tijding door de volken 
 dat Gij alles richten zult: 
 Heer, dan is de dood verzwolgen, 

 want de schriften zijn vervuld. 



 

3    Roep de doden tot getuigen 
 dat Gij van oudsher regeert, 

 roep hen die men dwong te zwijgen, 
 die de wereld heeft geweerd, 
 richt omhoog wat wist te buigen, 

 kroon wat aanzien heeft ontbeerd. 
 

4    Als de graven openbreken 
 en de mensenstroom vangt aan 
 om de loftrompet te steken 

 en uw hofstad in te gaan: 
 Heer, laat ons dan niet ontbreken, 

 want de traagheid grijpt ons aan. 
 
5    Mensen, komt uw lot te boven, 

 wacht na dit een ander uur, 
 gij moet op het wonder hopen 

 dat gij oplaait als een vuur, 
 want de Geest zal ons bestoken, 
 nieuw wordt alle creatuur. 

 
 

 
Heenzending en zegen 

 
 
  

  
  

  
  
  

  
  

 
 

  
  
  

  



  

  
  

  
 

  

 


